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Beste luchtmachters,

Sinds 14 april mag ik met u verder bouwen aan een inzetbare, relevante
en toekomstbestendige luchtmacht. Met trots heb ik de afgelopen
weken weer mogen constateren dat onze luchtmacht - wij - er staan
wanneer dat nodig is. Binnen enkele uren zelfs, als de situatie daar om
vraagt. Om zodoende in die eerste uren, in het hoogste gewelds-
spectrum, ver weg, maar ook dicht bij huis, het verschil te maken en de
randvoorwaarden te creéren voor onze collega’s en internationale

partners. En dat doen we in spannende en onzekere tijden.

De recente val van het kabinet springt natuurlijk in het oog.
En natuurlijk niet te vergeten de verschrikkelijke oorlog in Oekraine.
Maar ook in de rest van de wereld is het verre van rustig. Daarnaast is
de gehele luchtmacht in transitie. Dat heeft gevolgen voor onze
organisatie, onze wapensystemen en de manier waarop we werken.
Bovendien legt het extra budget voor Defensie beslag op onze schaarse
capaciteit. Immers, plannen maken en deze realiseren gaat niet
vanzelf. En dat terwijl het bondgenootschap steeds meer van ons
vraagt als het gaat om gereedheid, inzetbaarheid, slagkracht en de

ontwikkeling van nieuwe systemen en nieuwe vormen van inzet.

Een perfect storm noem ik het weleens. Zeker omdat onze organisatie
nog beperkt gevuld is en de werkdruk op sommige plekken (te) hoog
is. Maar vooral ook een geweldige kans, om voor het eerst in decennia,
onze prachtige luchtmacht weer sterker en beter te kiinnen en mégen

maken. In het belang van onze samenleving en ons bondgenootschap.

Fight tomorrow... Fight together

Ondanks schaarse tijden hebben jullie de luchtmacht gebracht waar zij
nu is. Een van de beste luchtmachten ter wereld, met fantastische mensen en
top-of-the-bill spullen. Al 30 jaar lang onafgebroken ingezet, wereldwijd, in
alle hoofdtaken en onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Daarmee
hebben we goud in handen. En dat is maar goed ook. Het belang van
het luchtwapen is zelden zo groot geweest. We kunnen immers niet
uitsluiten dat we onverhoopt op korte termijn bij een grootschalig
conflict betrokken raken. Meer dan ooit zal afschrikking het verschil
moeten maken tussen oorlog en vrede. En als die afschrikking faalt,
zullen we er moeten staan. Met alles en iedereen wat we hebben.
Binnen uren. Een enorme verantwoordelijkheid. Dat vereist dat we
onze kerntaken bij alles centraal moeten stellen. Dat vereist focus en
de juiste mindset. En dat we als één team blijven opereren. Niemand
van ons is belangrijker dan het team, service before self. Een zware

maar ook prachtige klus, voor een prachtig team.

Eén van de grootste problemen waar we voor staan, is dat wij op dit
moment met te weinig mensen zijn. lk zie de hoge werkdruk binnen de
gehele organisatie. Het elastiekje staat in mijn beleving op sommige
plekken al geruime tijd vrij strak, te strak. Ik wil jullie dan ook vragen
om oog voor elkaar te houden en elkaar te steunen waar jullie kunnen.

Maar vooral ook aan te geven wanneer het gewoon niet gaat.



Mijn vertrekpunt

)) Startvertrekpunt

Onze Taak

Relevante krijgsmacht

We leven in een bijzondere en onvoorspelbare tijd. We zien en
voelen de consequenties van de verslechterende veiligheidssituatie.
Sinds februari 2022 is grootschalige oorlogsvoering terug op het
Europese continent als gevolg van de omvangrijke Russische invasie
in Oekraine. Ook hier in Nederland voelen we de gevolgen van deze
oorlog op nog geen 2,5 uur vliegen hier vandaan. De veiligheidsuitda-
gingen in de wereld zijn echter veel breder. Denk bijvoorbeeld aan
de onrust op de Balkan, de situatie in de Indo-Pacific, in het Midden-

Oosten en in Afrika.

Ondertussen verleggen de Verenigde Staten hun focus in toe-
nemende mate naar de Indo-Pacific, waardoor Europa meer op
eigen benen moet staan om in haar eigen veiligheid te kunnen
voorzien. Die veiligheid in Europa is immers niet meer vanzelf-
sprekend en de internationale rechtsorde, waar wij veel waarde
aan hechten, komt verder onder druk te staan. Onze regering heeft
daarmee, naast uitdagingen op het gebied van onder andere
klimaat, stikstof, migratie en woningbouw, ook de opdracht om
ons land in NAVO- en EU-verband veilig te houden in een steeds
onveiligere wereld. Dit vraagt veel van Defensie en van ons als

Koninklijke Luchtmacht.
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De lessen van Oekraine

Uitde oorlogin Oekraine zijn belangrijke lessen te leren. Of opnieuw
te leren. Wat de oorlog in Oekraine in ieder geval laat zien is wat het
betekent wanneer geen van de partijen in staat is luchtoverwicht te
bewerkstelligen, om daarmee vrijheid van handelen te creéren voor
eenheden te land, ter zee en in de lucht. De verschrikking van meer dan
150.000 slachtoffers in een jaar, aan de grenzen van ons bondge-
nootschap. Het resultaat van een symmetrisch conflict, waarbij
beide kanten met dezelfde wapens vechten. Dat moeten wij te allen
tijdevoorkomendoor metandere defensieonderdelen eninternatio-
nale partners gezamenlijk op te treden om zodoende potentiéle
vijanden af te schrikken en indien nodig, met het bewerkstelligen
van luchtoverwicht, een asymmetrisch voordeel te behalen op onze

tegenstanders.



Mijn vertrekpunt

Airpower én Spacepower

Met onze kerntaak, het leveren van Airpower en Spacepower in en
vanuit de lucht, leveren wij een essentiéle en randvoorwaardelijke
bijdrage aan het veilig houden van Nederland en onze bond-
genoten. Met hoogte, snelheid, bereik, precisie, slagkracht én informatie
van onze wapensystemen en sensoren, vormen wij een belangrijke
afschrikking voor een eventuele vijand. Het moet voor potentiéle
vijanden steeds duidelijk zijn dat een aanval op ons bondgenoot-

schap zeer grote consequenties zal hebben.

Maar als die afschrikking faalt, zullen we er moeten staan en onmid-
dellijk slagkracht kunnen leveren. Samen met de luchtmachten van
onze bondgenoten en de collega’s van de andere krijgsmachtdelen

moeten wij direct kunnen opereren in de frontlinie om luchtover-

Fight tomorrow... Fight together

wicht te krijgen. First in. Dit luchtoverwicht bereiken we vanuit een
superieure informatiepositie (Joint ISR), met Integrated Air and Missile
Defense (IAMD), inzet van Deep Precision Strikes (DPS) en een effec-
tieve counter Anti Access & Area Denial (A2AD) strategie. Met dit lucht-
overwicht beschermen wij onze collega’s op de grond, op zee en in

de lucht, waardoor zij meer ruimte krijgen om te manoeuvreren.

Dit vereist van ons een hoge paraatheid, waarin we beschikken over
de juiste mensen, middelen, adequate voorraden, voldoende
ondersteuning en ingevulde randvoorwaarden. Met andere
woorden; een hoge inzetgereedheid met voldoende voortzettings-

vermogen.
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Onze Focus

Fight Tonight

De tijden van wars of choice liggen achter ons. Meer dan voorheen
gaat het om het veiligstellen van onze nationale belangen en die
van onze bondgenoten. De tijd dat we zelf konden bepalen waar we
heen gingen, hoelang we daar bleven en wat het mocht kosten is
voorbij. Potentiéle vijanden laten ons in de toekomst mogelijk geen
keuze. We zullen dan gewoon aan de bak moeten. Onze focus ligt dus
in eerste instantie op wat nodig is om vanavond te kunnen vechten, als de
situatie daarom vraagt. Dit is onze core business. Daartoe moeten we
allereerst weten wat er aan de hand is (Situational Awareness en
Situational Understanding). Wat gebeurt er in de wereld, wat zien onze
sensoren en netwerken en hoe verrijken en ontsluiten we die infor-
matie zo snel als mogelijk naar al onze operationele eenheden en
die van bondgenoten? Vervolgens moeten we onmiddellijk kunnen
reageren op deze informatie. Soms met geweld door doelen te
vernietigen, maar vaak ook zonder fysiek geweld en dus meer
gericht op ondermijning. Dat vereist een hoge paraatheid, alertheid
en flexibiliteit van onze Defensieorganisatie en in het bijzonder de
luchtmacht. Van de bewaker aan de poort tot aan de vlieger op de
Quick Reaction Alert (QRA). En van de medewerker van Paresto in het
bedrijfsrestaurant tot aan de aan de vrouwen en mannen die onze
wapensystemen gereedstellen voor inzet. Van ons allemaal dus.
Een hoge operationele gereedheid vergt een hoge inzetbaarheid en

een hoge mate van getraindheid. En bovenal een parate mindset.

Fight tomorrow... Fight together

Fight Tomorrow

We hebben onze organisatie de afgelopen decennia, gedreven door
constante bezuinigingen, ernstig uitgehold. Efficiency voerde de
boventoon en effectiviteit verdween naar de achtergrond. Een
zorgelijke ontwikkeling zo weten we nu. Onze slagkracht is volledig
afhankelijk van onze Combat Support (CS) en Combat Service Support
(CSS). We hebben simpelweg mensen en spullen nodig om een
conflict ook langer vol te kunnen houden en de gevechtsoperaties
langer en beter te kunnen ondersteunen. Omvang en robuustheid is
essentieel. Tegelijkertijd moeten we de balans herstellen tussen de
punt van de speer en de schacht om ons operationele voort-
zettingsvermogen naar een hoger plan te trekken. lets wat ook de

NAVO van ons eist. Denk hierbij aan ophogen van (munitie)-
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voorraden, reservedelen en (lucht)transport, Force Protection,

brandweer en IT. Met andere woorden; er moet meer viees op het
bot. Van efficiency naar effectiviteit, van just-in-time-just-enough
naar ruim op tijd en genoeg. Alleen als we de ondersteunende
eenheden mee laten groeien met het versterken van de operatio-
nele eenheden, is het mogelijk om de verkorte reactietijden en het
voortzettingsvermogen van het nieuwe NATO Force Model (NFM)
waar te maken. Het nieuwe NFM dat nodig is om Europa te
beschermen. Daarbij moeten we waken voor het overstretchen van
de organisatie en onze mensen voorzien van de juiste ondersteu-

ning als we nieuwe soorten wapensystemen introduceren.

Fight tomorrow... Fight together

De focus moet dus liggen op de zaken die we nu al doen, maar dan beter en
langer. Anders gezegd; eerst diepte en dan pas weer breedte in de organi-

satie. Balans is het toverwoord.

Fight Together

En natuurlijk doen wij dat niet alleen. Om de verslechterende veilig-
heidssituatie het hoofd te bieden, moeten wij nog nauwer samenwerken
met onze collega’s binnen Defensie en met onze nationale en internatio-
nale partners. Binnen de verschillende bondgenootschappen en binnen de
Coalitions of the Willing and Able.

Gezamenlijk bereiken wij effecten in en vanuit alle domeinen. Dat
geldt voor het zekerstellen van luchtoverwicht, al dan niet tijdelijk of
plaatselijk, maar ook in het verdere verloop van een conflict waar wij
deel van uitmaken. Dan geven wij essentiéle informatie en directe
ondersteuning aan de operaties voor onszelf en die van onze zusters
en broeders van de andere krijgsmachtdelen. Bijvoorbeeld tijdens het
uitvoeren van Air Manoeuver Operations, Maritime ISR & Strike, SOF air, Air
Mobility of ISR-missies. Al deze missies betekenen dat we, zo nodig in
vijandelijk gebied en onder hoge dreiging, strategische en tactische
doelen moeten kunnen neutraliseren.

In al dit optreden moeten wij ook nieuwe domeinen zoals Cyber en
Space volledig integreren. Nu nog dikwijls onderbelicht en minder
zichtbaar, maar wel uiterst relevant. Net als de verdere auto-
matisering, robotisering en digitalisering van onze luchtmacht en
de toepassing van Artificial Intelligence (Al). Verbonden met onze omge-

ving, het need-to-share gedachtengoed in onze genen, snellere en
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betere besluitvorming, korte sensor-to-shooter tijden en een notice-
to-effect van uren in plaats van dagen. Onze luchtmacht en de
kenmerken van Airpower vormen hierin een cruciale force multiplier

voor de hele krijgsmacht.

Alleen hiermee houden wij een voorsprong op onze tegenstanders.
Deze integrale benadering is ons niet onbekend, maar heeft een
nieuwe standaard: gesynchroniseerde effecten bereiken in en
vanuit alle domeinen met behulp van essentiéle informatiesys-
temen. Dit zogenaamde Multi Domein Optreden (MDO) is de maatstaf
voor ons optreden in de toekomst en moet onderdeel worden van ons

DNA. Meer wij in plaats van zij en vooral connected.

Onze Mindset

Durven endoen

De wereld waarin wij ons vandaag bevinden vraagt om voorbeeld-
gedrag, kennis, vaardigheden, leiderschap, creativiteit, innovatieve
oplossingen maar bovenal de juiste mindset van ons allemaal. Onze
taken en focus staan centraal. Geef elkaar ruimte en vertrouwen. Durf
je uit te spreken en vraag je bij alles af of het bijdraagt aan het leveren
van Airpower. 1k daag jullie uit om daarbij de randen op te zoeken.
Niet voor alles naar boven te kijken, niet ‘Mag ik...?’, maar, ‘IR ben van
plan om..”, niet ieder dubbeltje tien keer om te draaien en niet alles

tot tien cijfers achter de komma uit te zoeken tot de allerlaatste

Fight tomorrow... Fight together

rimpel is gladgestreken. Maar stel jezelf wel de volgende vragen;

Draagt het bij aan onze missie? Lopen we onnodige risico’s? Overtreden
we de wet? Om vervolgens binnen ons mandaat gewoon te handelen en
resultaten te laten zien. Als we onze mooie luchtmacht op tijd in de
benen willen krijgen, moeten we gas geven en durven. Die mentali-
teit van durven en doen is onmisbaar, samen, in alle lagen van de
organisatie! En ik realiseer me terdege dat er dan soms ook dingen

misgaan. Dat is een fact of life. Mission First, Safety Always!

Denkenin oplossingen
De huidige veiligheidssituatie heeft er ook toe geleid dat substan-
tieel meer geld voor Defensie beschikbaar is. Na jaren van krimp en

bezuinigingen werken we aan herstel en kunnen we weer groeien.
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Een prachtige kans om samen te bouwen aan onze Koninklijke
Luchtmacht. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. We moeten
hier als organisatie aan wennen en onze mindset moet na 30 jaar
bezuinigen anders. Van; ‘nee kan niet, geen geld voor’ naar ‘ja goed
idee, hoe kan ik je helpen?’. Groei is absoluut noodzakelijk om onze
krijgsmacht weer de slagkracht, inzetbaarheid en het voortzettings-
vermogen te geven om te kunnen beschermen wat ons dierbaar is.
Het is overigens goed te realiseren dat we niet bij nul beginnen.
Sterker nog, neem eens de tijd om over je schouder te kijken en te

aanschouwen wat er allemaal is bereikt. Dat is jullie verdienste!

Fight tomorrow... Fight together

Met groei bedoel ik overigens niet alleen meer mensen en mooie
spullen. Wat helpt is verdere digitalisering van ons optreden en
onze processen zodanig inrichten dat we niet steeds meer mensen
nodig hebben om dat te ondersteunen. Niet alleen omwille van de
betaalbaarheid van onze organisatie, maar simpelweg ook omdat
we niet altijd kunnen beschikken over de juiste aantallen mensen
met de juiste kwalificaties en ervaring. In deze tijd van snelle techno-
logische ontwikkelingen moet het in nauwe samenwerking met de indus-
trie en Rennisinstituten mogelijk zijn om nog slimmer, nog sneller en nog
beter te worden. Onze veiligheid mag niet afhankelijk zijn van de

conjunctuur op de arbeidsmarkt.

Willen versus kunnen

In de eerdergenoemde perfect storm spelen vele verschillende
aspecten een rol. En dat kan tot spanning leiden. Of het nu de
veranderende dreigingsomgeving, onze nationale en internationale
taakstellingen, de transitie of de huidige onderbezetting betreft, we
zullen steeds samen een afweging moeten maken tussen alles wat we
willen, wat we moeten en wat we kunnen. Een gezonde ambitie is
uitstekend, maar we moeten er samen voor waken dat we niet
teveel hooi op de vork nemen. Soms zullen we ‘nee’ moeten
verkopen. En daar transparant over zijn naar onze omgeving. In de
komende jaren voorzie ik dat we elkaar af en toe diep in de ogen
moeten kijken om ervoor te zorgen dat we kunnen doen wat we
zeggen. Onze samenleving en onze bondgenoten moeten op ons
kunnen rekenen. Geen luchtfietserij dus of plannen waarvan we

weten dat ze niet of lastig te realiseren zijn.
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Ons DNA

Eén Team

We werken aan oplossingen om met dezelfde mensen meer gedaan
te krijgen en zoeken naar andere manieren om onze menskracht te
vergroten om zo de werkdruk te verlichten. Deze oplossingen
vinden we door de inzet van meer burgermedewerkers, reservisten
maar ook vanuit het bedrijfsleven. Ook werken we hard om nieuwe
collega’s te werven en op te leiden om de werkdruk te verlichten.
Dit is echter niet eenvoudig door de schaarste op de arbeidsmarkt.
En het is dweilen met de kraan open, als we jullie niet weten te
boeien om te blijven. Daarom gaan we ons nog meer focussen op
behoud van personeel. En daar hebben we jullie hard bij nodig.
Jullie weten tenslotte het beste wat jullie drijft om wel of niet bij
Defensie te blijven. Maak dat ook bespreekbaar met elkaar. Wij zijn

en blijven één team.

Tot slot zijn wij niet alleen op de wereld. Zoals gezegd, alleen samen
met onze partners, binnen en buiten Defensie, zowel nationaal als inter-
nationaal, zijn wij in staat om Nederland en het bondgenootschappelijk
grondgebied veilig te houden. Daarbij dienen wij en werken wij in een
maatschappij die terecht van ons vraagt bij te dragen aan een beter
klimaat. Concreet betekent dat twee dingen; zorg voor het milieu
en zorg voor elkaar. Dit vraagt van ons als team dat wij zorgen voor

een sociale en fysiek veilige omgeving voor ons allemaal en dat wij
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serieus werk maken van het verduurzamen van ons werk. En een

omgeving creéren waarin ieder individu het beste uit zichzelf kan halen.

Ten dienste van het team.

a’_l Eén Taak
bf Het luchtwapen gaat in bijna ieder conflict voorop. Ook in toekom-
i | stige conflicten zal men dus in eerste instantie naar ons kijken. Onze
collega’s van de andere Defensieonderdelen moeten op ons kunnen
rekenen als ze ons nodig hebben. Dan moeten we er staan. Met alles
wat we hebben. Dan maken onze professionaliteit, mentaliteit en
samenwerking het verschil. In en vanuit de lucht én de ruimte. Dit

laten we bijvoorbeeld zien met het uitvoeren van onze nationale

taken, met de hulp aan de aardbevingsslachtoffers in Turkije, het
bestrijden van bosbranden in Albanié, de inzet van onze F-35’s en
F-16’s aan de oostflank in Polen, de grootschalige drugsvangsten in
het Caribisch gebied en ook recent nog met de evacuatiemissie in
Soedan. Als de bel gaat, dan staan we er. Niet alleen fysiek met
mensen en middelen in het inzetgebied, ook op de thuisbasis en
vanuit de ondersteuningskant wordt keihard gewerkt om inzet

mogelijk te blijven maken. Dat maakt mij trots.

Klein in aantal, grootin daden

Beste luchtmachters, we staan voor een aantal grote uitdagingen

om onze manier van leven die wij koesteren te blijven verdedigen.
Eenforseklus. Maar ook al zijn we met weinig, ik heb het vertrouwen

dat we deze uitdagingen samen aan kunnen. Onze mentaliteit heeft
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altijd geleid tot succes. Ook in jaren van krimp. De juiste koers was
door mijn voorgangers al ingezet en in de transitie van de lucht-

macht zijn al grote stappen gezet. Nu we juist meer middelen en

stappen zetten. Met elkaar, met oog voor elkaar en met een gemeen-
schappelijk doel. Een doel dat we bereiken op basis van een nader uit te

werkRen reisplan, of om in luchtmachttermen te blijven; een Flight Plan.
Beste mensen, ik reken ook in de komende jaren op jullie. Om
samen de beste luchtmacht van de wereld nog beter te maken.

In dienst van onze vrijheid. Het is een voorrecht om samen met

jullie te mogen dienen.

Parvus Numero, Magnus Merito

Luitenant-generaal André “Jabba” Steur
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Samenvatting

We leven in een bijzondere en onvoorspelbare tijd. We zien en voelen de
consequenties van de verslechterende veiligheidssituatie. Sinds februari
2022 is grootschalige oorlogsvoering terug op het Europese continent
als gevolg van de omvangrijke Russische invasie in Oekraine. Ook hier
in Nederland voelen we de gevolgen van deze oorlog op nog geen 2,5
uur vliegen hier vandaan. De veiligheidsuitdagingen in de wereld zijn
echter veel breder. Denk bijvoorbeeld aan de onrust op de Balkan, de

situatie in de Indo-Pacific, in het Midden-Oosten en in Afrika.

Uit de oorlog in Oekraine zijn belangrijke lessen te leren. Of opnieuw te
leren. Wat de oorlog in Oekraine in ieder geval laat zien is wat het
betekent wanneer geen van de partijen in staat is luchtoverwicht te
bewerkstelligen, om daarmee vrijheid van handelen te creéren voor

eenheden te land, ter zee en in de lucht.

Met onze kerntaak, het leveren van Airpower en Spacepower in en vanuit
de lucht, leveren wij een essentiéle en randvoorwaardelijke bijdrage aan
het veilig houden van Nederland en onze bondgenoten. Met hoogte,
snelheid, bereik, precisie, slagkracht én informatie van onze
wapensystemen en sensoren, vormen wij een belangrijke afschrik-

king voor een eventuele vijand.

De tijden van wars of choice liggen achter ons. Meer dan voorheen gaat
het om het veiligstellen van onze nationale belangen en die van onze

bondgenoten. De tijd dat we zelf konden bepalen waar we heen gingen,

hoelang we daar bleven en wat het mocht kosten is voorbij. Potentiéle
vijanden laten ons in de toekomst mogelijk geen keuze. We zullen dan
gewoon aan de bak moeten. Onze focus ligt dus in eerste instantie
op wat nodig is om vanavond te kunnen vechten, als de situatie

daarom vraagt.

We hebben simpelweg mensen en spullen nodig om een conflict ook
langer vol te kunnen houden en de gevechtsoperaties langer en beter
te kunnen ondersteunen. Omvang en robuustheid is essentieel. De
focus moet dus liggen op de zaken die we nu al doen, maar dan
beter en langer. Anders gezegd; eerst diepte en dan pas weer

breedte in de organisatie. Balans is het toverwoord.

En natuurlijk doen wij dat niet alleen. Om de verslechterende veilig-
heidssituatie het hoofd te bieden, moeten wij nog nauwer samen-
werken met onze collega’s binnen Defensie en met onze nationale
en internationale partners. Binnen de verschillende bondgenoot-
schappen en binnen de Coalitions of the Willing and Able. Gezamenlijk
bereiken wij effecten in en vanuit alle domeinen. Dat geldt voor het
zekerstellen van luchtoverwicht, al dan niet tijdelijk of plaatselijk,
maar ook in het verdere verloop van een conflict waar wij deel
van uitmaken.

Multi Domein Optreden (MDO) is de maatstaf voor ons optreden in de
toekomst en moet onderdeel worden van ons DNA. Meer wij in

plaats van zij en vooral connected.
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Samenvatting

De wereld waarin wij ons vandaag bevinden vraagt om voorbeeld-
gedrag, kennis, vaardigheden, leiderschap, creativiteit, innovatieve
oplossingen maar bovenal de juiste mindset van ons allemaal. Onze
taken en focus staan centraal. Geef elkaar ruimte en vertrouwen. Durf
je uit te spreken en vraag je bij alles af of het bijdraagt aan het leveren

van Airpower.

De huidige veiligheidssituatie heeft er ook toe geleid dat substantieel
meer geld voor Defensie beschikbaar is. Na jaren van krimp en
bezuinigingen werken we aan herstel en kunnen we weer groeien. Een
prachtige kans om samen te bouwen aan onze Koninklijke Luchtmacht.
Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. We moeten hier als organisatie
aan wennen en onze mindset moet na 30 jaar bezuinigen anders.

Van; ‘nee kRan niet, geen geld voor’ naar ‘ja goed idee, hoe kan ik je helpen?’.

Of het nu de veranderende dreigingsomgeving, onze nationale en
internationale taakstellingen, de transitie of de huidige onderbe-
zetting betreft, we zullen steeds samen een afweging moeten maken
tussen alles wat we willen, wat we moeten en wat we kunnen. Een

gezonde ambitie is uitstekend, maar we moeten er samen voor waken

dat we niet teveel hooi op de vork nemen.

Daarom gaan we ons nog meer focussen op behoud van personeel. En
daar hebben we jullie hard bij nodig. Jullie weten tenslotte het beste wat
jullie drijft om wel of niet bij Defensie te blijven. Maak dat ook bespreek-

baar met elkaar. Wij zijn en blijven één team.

Het luchtwapen gaat in bijna ieder conflict voorop. Ook in toekomstige
conflicten zal men dus in eerste instantie naar ons kijken. Onze collega’s
van de andere Defensieonderdelen moeten op ons kunnen rekenen
als ze ons nodig hebben. Dan moeten we er staan. Met alles wat we
hebben.

De juiste koers was door mijn voorgangers al ingezet en in de transitie van
de luchtmacht zijn al grote stappen gezet. Nu we juist meer middelen en
meer financiéle ruimte krijgen, kunnen we alleen maar grotere stappen
zetten. Met elkaar, met oog voor elkaar en met een gemeenschappelijk
doel. Een doel dat we bereiken op basis van een nader uit te werken

reisplan, of om in luchtmachttermen te blijven; een Flight Plan.




