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Westenbergkazerne 

 

De Westenbergkazerne in Schalkhaar neemt in de geschiedenis van 

het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene een prominente plaats in. 

Lange tijd waren Schalkhaar en het regiment bijna synoniem. Laten 

we bij het begin beginnen. De bouw van de kazerne begon eind jaren 

dertig, toen de dreiging van nazi-Duitsland sterk toenam en het 

Nederlandse leger halsoverkop werd uitgebreid om die dreiging het 

hoofd te bieden. Toen de Duitsers in mei 1940 ons land 

binnenvielen, was de kazerne nog niet voltooid. Later dat jaar kwam 

de bouw gereed. Tijdens de oorlog werd de kazerne gebruikt als 

opleidingscentrum voor politiemensen die wilden meewerken aan 

de Duitse bezetting. Niet zo’n fraai begin dus. 

De kazerne met zijn karakteristieke poortgebouw werd in 1939 

vernoemd naar Jan Josias Westenberg (1764-1841), een Nederlands 

officier, die in 1815 in de rang van luitenant-kolonel het 5e Bataljon Nationale Militie aanvoerde tijdens de slag bij Quatre 

Bras en de slag bij Waterloo. Hij gaf daarbij zo verdienstelijk leiding dat hij hiervoor de Militaire Willems-Orde der 3e klasse 

ontving. 

Na de oorlog had de Westenbergkazerne eerst veel weg van een duiventil. De bewoners wisselden elkaar in snel tempo af. In 

1953 veranderde dat, want toen werd de kazerne de thuisbasis van 411 Bataljon GPFI, dat in 1959 werd omgedoopt tot 13 

Infanteriebataljon en een jaar later tot 13 Pantserinfanteriebataljon. Het 

bataljon was de enige bewoner van deze kleine kazerne. De fuseliers hadden 

er dus echt een eigen thuis en dat heeft het saamhorigheidsgevoel sterk 

bevorderd. 

Tijdens de Koude Oorlog brachten steeds weer nieuwe lichtingen 

dienstplichtige fuseliers hier hun diensttijd door. Zij sliepen er met veel man 

op een kamer, sleten de avonden in de fuselierskantine of ze gingen stappen 

in Deventer. Later, in de jaren tachtig, toen het autobezit toenam, gingen 

steeds meer militairen dagelijks van huis naar de kazerne op en neer reizen. 

In 1992 werd alles anders. De Koude Oorlog was verleden tijd. De landmacht 

sloeg aan het reorganiseren. Het regiment verliet Schalkhaar en verhuisde 

naar Oirschot. Defensie had de Westenbergkazerne niet meer nodig en 

stootte haar af. Het complex ging een nieuwe toekomst tegemoet als 

asielzoekerscentrum. 


