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Engelandvaarders 

 

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) hebben vele 

Nederlanders geprobeerd te ontsnappen naar een land dat niet door de 

Duitsers werd bezet. De meesten van hen wilden naar Engeland om van 

daaruit in Nederlandse militaire dienst een bijdrage te gaan leveren aan de 

strijd tegen nazi-Duitsland. Tal van pogingen mislukten en vele landgenoten 

hebben hun op touw gezette ontsnapping met de dood moeten bekopen. 

Ongeveer 1700 mannen en een klein aantal vrouwen slaagden er wel in de 

tocht naar de overzijde van de Noordzee te volbrengen. We noemen hen 

Engelandvaarders. 

 

Er bestonden verschillende routes waarlangs de Engelandvaarders hun 

plaats van bestemming probeerden te bereiken. Elke route kende haar 

eigen obstakels en gevaren. De bekendste manier om in Engeland te 

komen, was om met een bootje of een kano de Noordzee over te 

steken. Dit was erg riskant, omdat de Duitsers de Nederlandse kust 

scherp in de gaten hielden en ook op volle zee patrouilleerden. 

Bovendien kon het weer spelbreker zijn en was enig zeemanschap 

vereist. Daarom kozen velen er voor om over land naar veilig gebied te 

reizen. In de meeste gevallen probeerde men dan via België en Frankrijk 

naar het neutrale Spanje uit te wijken. Ook deze lange weg was niet van 

gevaar ontbloot. De kans dat men bij een (grens)controle in de kraag 

werd gevat was levensgroot. 

 

De kortste en snelste weg was natuurlijk via de lucht, maar die manier om weg te komen was slechts voor een handjevol 

waaghalzen weggelegd. Een voorbeeld: op 6 mei 1941 kaapten vier man, onder wie jonkheer J.J.G. Beelaerts van Blokland 

een Fokker T.8 watervliegtuig in de Minervahaven in Amsterdam.  Na een hachelijke tocht van 45 minuten, waarbij zij zowel 

aan de Hollandse als aan de Britse kust werden beschoten, landden zij veilig in Engeland. Beelaerts van Blokland zou later als 

officier dienen in de Prinses Irenebrigade. 

 


